
Maandag 26 februari tot en met zondag 3 maart 
 
Teksten om te lezen deze week: 

1. Genesis 4 vers 25 en 26: bidden is het aanroepen van de Naam van de HEER 
2. Genesis 18 vers 22 tot 32: Abraham laat zien hoe je nederig en vrijmoedig tegelijk kunt 

bidden 
3. 1 Koningen 18 vers 36 tot 39: Het gebed tot eer van God wordt beantwoord (vers 37) 
4. Lukas 11 vers 1 tot 13: God zal zijn Geest geven aan wie Hem daarom vragen (vers 13) 
5. Jakobus 5 vers 13 tot 18: Het gebed van een rechtvaardige mist z'n uitwerking niet (vers 16) 

 
Deze week kan je met je gezin: 
*Gebedsdoos maken. 

Kies een mooi doosje. Beplak deze bijvoorbeeld met gekleurd papier 

en versier het doosje. Knip daarna kleine kaartjes waar iedereen iets op 

 mag schrijven of tekenen waar hij/zij voor wil bidden.  

Stop deze in het doosje en laat iedereen op een vast moment op de dag  

een kaartje eruit trekken. Bid dan om de beurt hardop voor het punt  

wat op het briefje staat. Doe dit de hele week. Zo kun je samen laten  

zien dat je vol overgave, vurig en langere tijd voor iets bid.  

En God belooft dat Hij altijd naar je gebed luistert! 

*Lied. 

Als je bidt zal Hij je geven.  

https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw  

*Stripverhaal. 

Petrus komt uit de gevangenis.  

Zie bijlage. 

*Rebus. 

Kun jij de rebus oplossen?  

Zie bijlage. 

*Kleurplaat. 

Petrus wordt door een engel bevrijd.  

Zie bijlage. 

Zondag 3 maart:  
Ds. Simon preekt over Handelingen 12,5 (in het geheel van 12,1-14) Na de dood van de apostel 
Jakobus dreigt ook de belangrijke apostel Petrus uit het midden van de jonge christelijke kerk in 
Jeruzalem weggenomen te worden. Dan toont de gemeente haar overgave aan de Heer door vurig 
gebed – en dat blijft niet ongehoord. 
 
Om deze zondag of ergens de komende week over door te praten in je gezin, bijbelstudiegroep of 
miniwijk: 
In het verhaal van vers 1 tot en met 17 valt op dat de gemeente vol vuur bidt (vers 5) en tegelijk het 
niet gelooft als God hun gebed direct verhoort. Spreek daarover door met elkaar: herken je dit? Wat 
roept dit aan verlangen bij je wakker? 
Denk eens aan de mensen die in je buurt leven. Maak een lijstje van namen van mensen voor wie je 
regelmatig tot God bidt. Wat is het mooiste dat je hen biddend kunt toewensen?  
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65yvpAJU6Tw


Voor in de buurt: 
Denk je in je gebeden ook aan je buren? Misschien kun je er een gewoonte van maken om 1x per 
week voor je buren te bidden. Heer wilt u denken aan..... 
  



Stripverhaal over Petrus 

 

Kies uit: engel, Petrus, buiten, jaloezie, bidden, poort 



 

Kies uit: soldaten, klopt, niet, stem 



Rebus. 
Petrus in de gevangenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: 

 

 

  

 



Kleurplaat Petrus wordt uit de gevangenis bevrijd 

 

         + =rood   = blauw         = grijs 

        O = geel     = groen         = lichtbruin 



 


